Eénlijn tekeningen is het tekenen
met één lijn. Een lijn waarbij je
dus je potlood of stift niet opheft.
Bij deze tekeningen gaat het om

grote lijnen waar iets herkenbaars

vit ontstaat.




Bovenstaande tekeningen zijn van Elsworth Kelly, Amerikaans kunstenaar uit jaren 60. Zoek hem
maar eens op , let erop dat zijn schilderijen sterk vershillen van zijn tekeningen, maar deze zijn echt
wereldberoemd door zijn eenvoud, less is more wat de sterkte van de eenvoud is.

0ok Alexander Calder bekend van zijn fantastische mobiles werkte rond éénlijntekeningen zij het

dan met ijzerdraad.




Deze oefening kan je helemaal vanuit je luie stoel realiseren met een simpel vel papier en een
potlood of een stift. Let wel, dit hoeft niet altijd een maagdelijk wit blad te zijn.

Zoek eens wat rond in huis, bruin papier, rvitjespapier, oud vuil papier, etc.

De bedoeling van deze opdracht is dat je ergens in huis een boeiend stukije interieur opzoekt, kan
je kamer zijn, een stuk van de woonkamer, badkamer, garage enz.

De volgende stap is het kadreren, dat wil zeggen welk deel je ongeveer wilt tekenen. Eens je
zover hent neem je een vertrekpunt en probeer je, lineair weliswaar, zonder potlood of stift op
te heffen alle lijnen van de voorwerpen te tekenen.

Hieronder toch enkele voorbeelden.

Een volgende stap zou kunnen zijn via invullen, vlakmatig of arcerend gewis, de verschillende
vlakken op verscheidene tonen in te vullen.

groetjes mevr. Lapauw




