
☁ BoterHAM ART
 #DOEMEE met onze BoterHAM ART!

Verlang je al naar de vakantie? Met een gezellige picknick op het strand
of liever een broodje in het park?

 

☁  ☁  ☁  ☁  ☁  ☁  WEETJES OVER BROOD ☁  ☁  ☁  ☁  ☁  ☁

☁  Een oud stukje brood kan dienen als kneedgom?
Gewoon een stukje brood kneden in je hand en je bent klaar om te gommen!

   ☁  Brood een van de lievelingsonderwerpen is van kunstschilders?
Kijk maar eens naar de vele stillevens in de kunstgeschiedenis.

☁  De anonieme Russische streetart kunstenaar 'zoom' ooit 40.000 stukjes brood roosterde om een portret te
maken? Het werk hangt, jawel, in een bakkerswinkel!

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2312670-dit-kunstwerk-is-gemaakt-van-40-000-stukjes-brood.html

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2312670-dit-kunstwerk-is-gemaakt-van-40-000-stukjes-brood.html


Stap 1: Ga gezellig aan tafel
minstens drie keer per dag

Stap 3: Maak je eigen blij of
verwonderd gezicht,

Of maak een vakantielandschap, huis,
Bloemenboeket...

Tip: om donker te verkrijgen kan je 
je brood roosteren!

Stap 4: Bewonder je tafelmuseum,
en neem een foto!

Stap 4: Stuur je foto naar
de WAK!

Stap 4: Smul je boterHAM Art
Lekker op!!

Liefs,
juf Yoke

Stap 2:  Kies enkele stukjes brood,
groenten of beleg


